
Wie dit leest is gek! 
 

Sorry hiervoor, maar je hébt het tenminste gelezen... 
Ik ben de grote boekengek van de Vuurvlinder, misschien ken je me nog 

wel?14 Jaar lang was ik juffrouw Linda op jullie school. Ik kom er nu nog 
elke dag om mijn eigen kinderen (Ella en Willem) te brengen. 

 
 

Voor de vakantie wil ik jullie allerlei boekentips geven, zodat je  
(als je je ECHT verveelt) heerlijk in een boek kunt duiken.  

Een BOEK? Boeien! hoor ik sommige kinderen denken. Daar kun je lekker 
in knoeien, bladzijden uitscheuren, mee gooien, wieltjes onder monteren en 

mee skateboarden, enz.. 
 

 
 

Wist je trouwens dat er over skateboarden ook erg leuke boeken bestaan? 
Dan begin ik maar meteen met boekentips voor de oudste kinderen: 

 

Groep 8  
 

Skatespotting van Inez van Loon uit de serie Skatewise. Ik heb het zelf nog 

niet gelezen, maar kreeg de tip van iemand anders. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Groep 7 
Lang geleden van Arend van Dam en Alex de Wolf. De 50 verhalen over de 

Nederlandse geschiedenis las ik altijd erg graag voor in de klas!   
 

 
 

Groep 6 
Groeten van Leo van Martine Letterie, die prachtige oorlogsverhalen schrijft! 

Leo heeft als jongetje in kamp Westerbork gezeten. Dit boek is geschreven 

voor kinderen die nog niet toe zijn aan het (dag)boek van Anne Frank. 
 

 
 

Groep 5 
De ninja's van de overkant van Reggie Naus en Mark Janssen. Het boek 

gaat over piraten en ninja's die bij elkaar in de straat komen wonen.  
Erg grappig! 

 

 
 

Groep 4 

Droedel jij al? van Nikalas Catlow. Een tekenboek om lekker in te kliederen! 
Je krijgt allerlei opdrachten om tekeningen af te maken. 

 

 
 

 



 
Groep 3 

Ik haat school! van Tony Ross. Emma heeft een hekel aan school en laat 
dat goed aan jou merken! 

 

 
 

Groep 1/2 

Pippa zoekt een pappa van Linda Amendt en Jan Lieffering.  
Dit boek heb ik geschreven!  

 

 
 

Op de foto zie je mij, Pippa en Jan in de Boekenberg. Pippa is de dochter van 
Anouk en Karin, die met elkaar getrouwd zijn. Omdat Pippa 2 mamma's 

heeft, gaat ze in mijn boek op zoek naar een pappa,  
maar of ze die gaat vinden...? 

Jan is de tekenaar. Zijn twee dochters Ella en Nina hebben lang geleden ook 

op de Vuurvlinder gezeten.  
Voor meer informatie kijk je op de websites  
www.2mamas.nl en www.janlieffering.nl 

 
Tot slot nog een boekenraadsel: 

 
 Hoe kun je een boek op de grond leggen, zodat niemand erover kan springen? 

 

 
Veel leesplezier! 

 
Linda Amendt 

 

Het antwoord op het raadsel: 
Leg het boek in de hoek van de kamer. 


