Vermeende rust…
Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik van de een op de andere dag stopte met juf-zijn.

Het moeder-zijn stopte gelukkig niet, dáár ben ik extra van gaan genieten. 
Ik had er nu de tijd en de rust voor. Zo voelde het tenminste.
Nieuwe baan?

Er is van alles gebeurd in die twee jaar. Met een loopbaancoach ben ik aan de slag gegaan om uit te zoeken wat er naast het onderwijs nog meer mogelijk was. Ik (her)ontdekte mijn passie schrijven en kreeg de kans er mee aan de slag te gaan. Ik heb een curus 'schrijven voor kinderen' gevolgd en daarna journalistiek. Geweldig om nu meer handvatten te hebben om te gaan schrijven, maar beroepsmatig gezien vind ik het weinig hoopvol. De redacties van kranten en tijdschriften gaan over de kop. Ach ja, als juf deed ik dat ook. 
Thuisblijfmoeder
Ondertussen besef ik dat ik het heerlijk vind om 'thuisblijfmoeder' te zijn. Zoals dat vroeger normaler was dan nu. Mensen vragen er voorzichtig naar: Verveel je je nog niet? Om daarna hard uit te roepen dat zij zich kapot zouden vervelen! Juist door die opmerking heb ik medelijden met mensen. Hoezo 'kapot' vervelen als je een gezin hebt, inclusief (nieuwe) hond? Als je man politieagent is en er bijna geen onregelmatiger rooster mogelijk is? Als je ADHD' er bent en telkens iets nieuws verzint om te gaan doen? Als je schrijver bent en altijd met verhalen (lezen) bezig kan zijn? 

Nee, ik verveel me niet. Wat erg dat mensen "het werken" als enige nuttige tijdsbesteding zien. Natuurlijk, het is een gewoonte én vaak een noodzaak dat je werkt. Maar alleen dan is je leven zinvol? Mensen lijken dat echt te denken.

Geen prikkels
Ik ben de afgelopen tijd zoveel mogelijk prikkels uit de weg gegaan. De telefoon rinkelt bijna nooit meer; iedereen weet nu wel dat ik een hekel heb aan bellen. Facebook en what's app vieren daarentegen wel hoogtij hier in huis.

Ik doe geen dingen meer waar ik geen zin in heb. Oké, iets meer aandacht mag ik wel aan het huishouden besteden (vindt mijn man, ik niet). 

Juist toen ik besefte dat mijn leven op dit moment redelijk overzichtelijk is, kwam een paar weken geleden mijn (politie)man binnenstappen, net terug van zijn dienst. 
"Schat, wat zou je ervan vinden als ik een jaar op vredesmissie ga naar Afrika?"

