Leespromotie

Persoonlijk ben ik gek op alles wat met boeken te maken heeft. Als voormalig juf kon ik mijn lol op. Ik deed veel aan leespromotie. Als hulp voor leerkrachten en ouders verzon men de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Klaar voor de start!
Naast het lezen wordt sporten gepromoot. Twee vliegen in één klap.
Als je in de week van 2 t/m 13 oktober voor tien euro aan kinderboeken koopt, ontvang je gratis het Kinderboekenweekgeschenk Je bent Super... Jan! 
Het is geschreven door Harmen van Straaten. Je bent super... Jan! is een verhaal over Jan, die na de mysterieuze verdwijning van zijn ouders door het ministerie van Alleenstaande en In de Steek Gelaten Kinderen in een kostschool wordt geplaatst. Zou Jan nog Super Jan zijn op die ellendige plek? Dit boek is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. 

Voor de jongere kinderen is er voor vijf euro een prentenboek van Loes Riphagen: Zzz... 
In Zzz...heeft Meneertje een pechdag. En dan krijgt hij ook nog een nachtmerrie. Maar als hij zich van de enge monsters heeft losgerukt beleeft hij in zijn dromen allemaal avonturen. Hij scoort zelfs een doelpunt in een belangrijke voetbalwedstrijd! Als hij wakker wordt, kan hij de hele wereld aan.
Waarom is het zo belangrijk om voor te lezen?
* Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert.
* Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt.
* Omdat de wereld van jonge kinderen daardoor uitgebreid wordt.
* Omdat het kinderen helpt om alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken.
* Omdat het de fantasie stimuleert.
En wanneer kinderen iets ouder zijn:
* Omdat het de luistervaardigheid en het concentratievermogen helpt ontwikkelen.
* Omdat het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken.
* Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen.
* Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen.
Leesbevordering

Waarom ik maar blijf hameren op leesbevordering? Ik weet uit ervaring dat kinderen er          (op school) echt veel profijt van hebben. Bijna alle vakken zijn immers gebaseerd op taal!

Eigenlijk draait bij leesbevordering alles om leesplezier en leesfrequentie. En hoe kan dat beter dan via informeel of vrij lezen? Leesbevordering is meer dan liefde voor lezen en boeken. Want kinderen die graag en veel lezen, hebben vaak een betere leesvaardigheid en een beter leesbegrip. Ja dat klinkt logisch, maar krijg een onwillige lezer maar eens in een boek geduwd! 
Help, mijn kind wil niet lezen!

Zorg dat je kind een boek vindt dat hem of haar echt aan zal spreken. Dat kan een fictief verhaal zijn, maar ook bijvoorbeeld een encyclopedie. Voor kinderen met leesproblemen/dyslexie is de boekenkeuze erg groot de laatste tijd.
Voor iedereen zal er een geschikt boek bestaan. Ga er samen met je kind naar op zoek in de boekhandel of bibliotheek! Ik wens iedereen veel leesplezier.
