'Lars, niet kletsen in de kring!

Vertel de kinderen maar hoe jij heet.'
'Juf, dat weten ze toch al,' zeg ik, 'dat heb jij net gezegd!'
Juf Loes zucht nog een keer, maar lacht er ook bij.
Jeetje, dat is al de tiende zucht vandaag.

En we zitten pas vijf minuten in de kring.

Ik weet dat precies, van die vijf minuten.

De grote wijzer op de twaalf,

de kleine op de tien.

Dan gaan we eindelijk naar buiten.

Dat heeft juf beloofd.

Eindelijk, want ik hou van buiten spelen.

Vandaag is de eerste dag van groep 2.

Nu ben ik de oudste.

Nu ben IK de baas.

Die kleintjes van groep 1 zijn schattig.

Ik laat ze wel zien hoe het hoort op school.

Ik sta op en pak de plasketting.

'Lars, waar ga jij heen?'
Ik schrik als juf opeens zo hard praat.

'Plassen juf, ik heb de ketting toch om?

Psss, psss, ik plas op de wc.'
De kindjes lachen om mij.

Ik doe altijd gek, zegt iedereen.

'Lars, we zitten in de vertelkring,' zegt juf.

'Je mag niet zomaar naar de wc, weet je nog?'
Ik knik naar haar en hang de ketting terug.

Oeps, hij valt op de grond.

Ik heb juf niet verteld dat de ketting te lang is

en ik er wel eens overheen plas.

'Ja, tien uur! roep ik, en ik sta snel op.

Mijn schaar valt op de grond.

Ik heb het niet eens door, maar Lisa zegt het.

Lisa, mijn vriendin.

Met haar ga ik later trouwen.

Of misschien straks al, in de huishoek.

Ik ren naar de deur en duw hem open.
Boem! De deur raakt het hoofd van Bas.
Bas valt en ik spring over hem heen, want hij ligt in de weg.

'Lars, waar ga je heen?'
'Tien uur juf, ik ben op het plein, tot zo!'
Ik hoor haar stem maar versta haar niet meer.

Ik duw de kar en ik step op de step.
Bij de boom zie ik kleine Anne huilen.

Ik maak het touw om haar heen los.

Rik heeft dit gedaan, wedden?

Ik zal hem wel krijgen.

Juf ziet dat ik Rik duw en ik moet naar binnen toe.

Tranen vallen in mijn schoot.

Ik wil naar buiten, rennen, vliegen.

Weet je wat ik doe?

Ik pak een sticker uit de la van juf.

Als Rik komt, geef ik die aan hem.

Ik zeg sorry en alles komt goed.

'Lars, hoe kom jij daar aan?'
'Uit je la juf", zeg ik. 'Voor Rik'.  

Kijkt juf nou boos of is ze heel blij?

Het maakt me ook niet uit.

Rik vindt de sticker mooi.

En Anne wil met me trouwen.

Lisa moet maar even wachten.

De ring is nu voor Anne.

Die heeft een mooie trouwjurk aan.

Mijn voet zit vast en ik hoor een scheur.

Een gat in de jurk! 'Sorry, Anne', zeg ik.

Maar de bruiloft gaat niet door.

Ik zit in de kring en ik gaap en ik gaap.
Dat kan ik goed en ook heel lang.

Ik rek me uit en smak met mijn mond.

Ik ben klaar en iedereen kijkt naar mij.

Juf zegt dat ik teveel lawaai maak.

Ze gaat verder met haar voorleesverhaal.

Het was vandaag een lange dag.
Morgen ben ik het hulpje van de juf.

Alle taakjes mag ik doen.

Ik doe mijn best en help iedereen.

Juf zal voor altijd van me houden.

Alleen van mij, lang leve Lars!

