Op het matje
'Pip en Ella, híer komen!'

Verschrikt leggen de twee meiden hun pennen neer. Ella kijkt haar vriendin Pip niet-begrijpend aan en staat tegelijk met haar op om bij de juf op het matje te komen. Sinds ze in groep 4 zitten weten ze wat dat betekent. Juf is boos en iemand heeft iets verkeerd gedaan. Haar gezicht wordt dan nog roder dan haar haar en komen er vlammen uit haar oren. Niet echt natuurlijk, maar Ella kan het zich wel voorstellen. Haar vorige juffen waren lief en gaven bijna nooit straf. Deze juf, juf Fieke, is anders. Het liefste wat zij kan zeggen is: 'Ik ben gek op jullie, als jullie naar huis toe zijn.' Omdat er wel eens vlammen uit haar oren komen, noemt Ella juf Fieke wel eens per ongeluk juf Fikkie. 
Pip en Ella zijn beste vriendinnen en mogen daarom expres van de juf niet bij elkaar in de buurt zitten. Ze schrijven elkaar vaak briefjes die ze via hun vaste boodschappenjongen doorgeven. Felix doet het graag voor hen. Op dit moment is hij verliefd op Ella dus hij wil alles wel voor haar doen. Ella weet dat en maakt er graag gebruik van. 
Ella kijkt naar de boze juf Fikkie. Ze wappert een briefje in de lucht en Ella voelt dat ze het warm krijgt. 
'Wat is dit?' klinkt de stem van juf. Ella hoort nu een piep in haar oren door die felle stem. Ze ziet dat daar een rood briefje door de lucht wappert en rood betekent dat er iets onaardigs op staat. Dat weten alleen Ella en Pip, want dat is hun geheime afspraak. Juf leest het briefje met op een hoge toon voor: 
'Hoi Pip, juf Fikkie staat weer in brand vandaag. Zin om na school op het plein een vuurtje te stoken? Kus van Ella.' Ella weet niet waar ze kijken moet. Om haar heen is het doodstil en alle monden zijn open gevallen. Pip pakt de hand van haar vriendin vast en knijpt er zó hard in dat Ella 'au!' roept. 
Dat is voor juf Fieke het startsein om omhoog te schieten uit haar stoel en Ella bij haar oren vast te pakken. Ze tilt haar hoog op en draait rondjes door de klas. 'Dus jij denkt dat je mij voor gek kan zetten, kleine aap! Ik zal je laten zien hoe ik ben als ik écht in brand sta!' Ella wordt losgelaten en voelt hoe ze tegen de muur aan botst. Met haar billen komt ze hard op de vloer terecht.

'Au, dat deed pijn,' fluistert ze tegen zichzelf. 
De verschrikte kinderen zien hun juf als een tornado door de klas razen en ze voelen het steeds heter worden. Schriften, boeken, pennen en spelletjes vliegen door de lucht. Een luid gekrijs van de juf doet de ramen bijna barsten. De kinderen drukken hun handen tegen hun oren. Ze zitten ineen gedoken op de grond en sommige kinderen beginnen te huilen.

Als de vlammen om hun oren vliegen en de herrie niet meer te houden is, klinkt er een laatste, harde knal en is het daarna doodstil. Stukjes as dwarrelen door het klaslokaal. Ella staat als eerste op en trekt daarbij een pijnlijk gezicht terwijl ze over haar billen wrijft. Als een kromme oma loopt ze naar het midden van de klas. De andere kinderen volgen haar. Samen vormen ze een kring om het grote zwarte gat in de grond heen. Er komen sliertjes rook uit omhoog gekropen.
'Pip, laat dat vuurtje stoken maar zitten,' zegt Ella droog. Pip kijkt Ella door haar tranen heen aan en een glimlachje verschijnt om haar mond. Ella heeft het weer voor elkaar gekregen; haar wens is uitgekomen.
Ze heeft namelijk vaak gewenst dat haar juf op een dag zou verdwijnen. Dat komt ervan als je niet aardig doet tegen kinderen, vindt Ella.
Drie dagen later zit er een meester op de plaats van juf Fieke.

'Pip en Ella, kom eens hier.'

Rustig leggen de twee meiden hun pennen neer. Meester Wout heeft een lieve stem en de meiden weten wat hij wil vragen. 

'Ja meester,' zeggen ze in koor, 'wordt het thee of koffie vandaag?' 
Sinds juf Fikkie is opgelost en het gat in de vloer is dichtgemaakt, hebben ze het erg gezellig in de klas. Af en toe horen ze het nog borrelen en bonken onder hun voeten, maar niemand maakt zich er meer druk om. Opgeruimd staat netjes. Groep 4 heeft geleerd dat spelen met vuur gevaarlijk is. 
De kinderen zijn Ella en Pip eeuwig dankbaar voor deze wijze les. Nadat de vriendinnen terug zijn van hun theeronde, vindt Ella een groen briefje op haar tafel. Een aardig briefje dus. Hé, denkt ze, dat kan Pip toch niet hebben neergelegd? Die droeg zojuist de suikerpot!
Ze gaat zitten, vouwt het briefje open en leest het slordige handschrift: 
Lieve Elaa, bedankt dat juf Fikkie weg is. Ik vind je erg stoer. Wil je verkering met me?
Ella lacht in zichzelf, kijkt op en geeft een dikke duim aan Felix.

Haar nieuwe vriendje dus. Hij wordt zó rood dat Ella even bang is dat hij zal ontploffen. Eén explosie per jaar vindt ze meer dan genoeg.
