Aan zee

Haar handen doen zeer. 

Als in slow motion gaat haar blik naar het rode zand. Bloed. 

Het mes ligt er blinkend bij.
Een plotseling opkomende wind gooit haar blonde haren naar achteren. 

Totale moeheid.

Langzaam laat ze zich op haar knieën zakken en ze woelt door het rode zand. 

De wolken hebben zich boven haar samengepakt. Zojuist had de zon even voor haar geschenen.
Ondanks de herfst had ze een uur geleden de picknickmand ingepakt. 

'Schat, doe eens gek en ga nu met me mee naar het strand.'

'Wát zeg jij?!' was het verwachte antwoord.

'Het vriest bijna, doe normaal trut. Jij altijd met je achterlijke ideeën!'

Hij ging tóch wel mee wist ze uit ervaring.

Totale controle zou hij hebben.
Haar gezicht vertrok van de pijn toen ze haar beurse armen in haar jas wrong. 

'Denk maar niet dat je alleen gaat, teef. Heb je het bier ingepakt?'

Met de mand aan haar pijnlijke arm klom ze achterop bij hem.
Richting de zee. Ze genoot van de wind in haar haren en de zilte smaak op haar lippen.

Het schuim om hem heen lijkt steeds dieper rood te kleuren. Zijn lichaam ligt voorover en deint mee op de golven. Ze draait zich om en loopt richting de duinpan. Een huivering trekt door haar koude lijf. 

Ze voelt ultieme vrijheid.

