Sam heeft suiker

'Au!'

Die eerste prik van dokter Dick zal Sam niet gauw vergeten. Het deed eigenlijk niet zo'n pijn, maar Sam schrok er een beetje van. De dokter ontdekte dat Sam suikerziekte had. Dokter Dick noemde het ook wel diabetes.

'Mag ik dan geen snoep meer eten?' vroeg Sam bezorgd.

'Jawel hoor,' antwoordde de dokter met een knipoog. 

'Vooral dropsleutels en extra grote lolly's! Nee, je moet juist goed opletten wat je eet en wanneer je het eet.'

Sam was zes jaar oud en zat in groep 3. En opeens was hij ziek.

'Mama, ik voel me slap en ik heb bergen dorst. Ik kan wel een heel zwembad op!' had hij vaak tegen mama gezegd.  Sam stond een keer huilend in de kamer omdat zijn spijkerbroek opeens van zijn billen was gezakt en rondom zijn enkels bleef liggen. Hij was dunner geworden en hij at altijd zoveel!
'Ben ik nou een skelet?' vroeg hij aan papa. Maar papa zei dat hij nog lang geen skelet werd. Over honderd jaar misschien pas.
Sinds Sam wist dat hij diabetes had, was hij in een achtbaan terecht gekomen.

Niet een echte, nee. Een achtbaan van dokters, prikjes en spuitjes. Sam kreeg zoveel  informatie van de dokter dat hij er duizelig van werd, als in de python van het pretpark. Hij was daar al een keer in geweest. 

Zo begon Sams leven met diabetes. Het leven met spuitjes met insuline erin. 
Om zijn lijf beter te maken.

Sam had het samen met zijn papa en mama op school uitgelegd. 

'Dia-wattes?' vroegen de kinderen bijna in koor. De klas vond het maar een vreemd woord, diabetes. Sam had van dokter Dick folders met informatie voor de kinderen meegekregen en ook 25 plastic spuitjes, voor elk kind een. En natuurlijk voor de juf. 
Jammer dat Sams vriendin Lieke er vandaag niet bij was. Ze lag ziek in bed, zei de juf. Stiekem was Sam een beetje verliefd op Lieke.

Sam was erg verlegen in de kring, maar papa hielp hem met vertellen. 
Toen ze buiten gingen spelen, zette juf drie emmers water op het schoolplein. 
Alle spuiten werden met water gevuld.

'Splesj ik heb je!' riep Sam telkens als hij iemand raakte.

Even later was het plein een groot waterparadijs vol met druipende, natte kinderen.

Dit waterfeest was er speciaal voor Sam.
'Mama, door mijn spuitjes hadden de kinderen veel plezier hè ?' vroeg Sam in de avond.

'Ja schat,' zei mama terwijl ze op de rand van Sams bed ging zitten. 

'Die spuiten waren een groot succes. En jouw klasgenootjes snappen nu ook waar ze voor zijn.' 

'Maar ze denken toch niet dat ik elke dag water in mezelf moet spuiten, hè. 
Dat ik een waterballon word, of zo?' vroeg Sam een beetje bezorgd. 

'Nee hoor, papa heeft toch duidelijk verteld dat jij elke dag een paar keer insuline moet spuiten om gezond te blijven?' antwoordde mama.

'En nou lekker slapen. Ga maar dromen over watervallen en emmers water met kinderen er in.' Sam lachte om mama's grap. 

'Je kunt er maar beter om lachen. Huilen heeft niet zoveel zin,' zei ze vaak.

Sam was het daar niet helemaal mee eens. Toen hij van de dokter hoorde dat hij ziek was, had Sam stiekem in bed gehuild. Diep verstopt onder zijn deken. 
'Weet je wat ik heb, lieve Trex?' had hij aan zijn knuffeldino gevraagd. 
'Ik heb dinobetes. Mijn lijf is ziek en heeft iets extra's nodig. Dat moet ik er met een spuitje induwen.' Trex zei niets terug. Hij keek wel een beetje zielig, vond Sam. 

De volgende dag op school was Lieke er weer. Ze kwam in de huishoek naast Sam staan. 
'Ik ben verliefd op jou.' Sam lachte en zei tegen Lieke dat hij haar ook lief vond. 
'Mag ik een keer bij jou spelen?' vroeg Lieke.

'Ja dat is goed. Wil je vandaag afspreken?' Ja, dat wilde Lieke wel.

Samen huppelden ze de school uit, recht in de armen van Sams mama. 
'Mam, Lieke is op mij en ze wil met mij afspreken.'

 'Gezellig, zei mama, kom maar mee!' Toen ze bij Sam thuis waren en aan tafel zaten, werden de ogen van Lieke zo groot als dino-eieren. 

'Een prik in je vinger! 'Doet dat geen pijn?' vroeg ze aan haar stoere vriend. 
'Een beetje, ik ben het eigenlijk al gewend,' antwoordde Sam.

Mama opende een tasje en haalde de pen eruit.

'Wat is dat voor gek ding?' wilde Lieke weten.

'Een insulinepen,' antwoordde mama. 

'Ik spuit nu extra suiker in Sams lijf.' 

'Dan word je een suikerspin!' riep Lieke blij. 

'Wil je mijn kamer zien?' vroeg Sam. 'Dan leer je Trex kennen, mijn beste vriend.' 

'Hé, en ik dan?' vroeg Lieke.

 'Jíj bent mijn beste vriendin.'  Lieke kreeg er rode wangen van. Ze leek wel een clown. Opeens kroop Lieke onder het dekbed van Sam en hoorde hij er hard gehuil onder vandaan komen. Hij trok zijn dekbed omhoog.

'Wat is er Lieke? Je bent écht mijn beste vriendin hoor!' 

'Ik wihihihihil niet dat jij een spuitje krijgt!'  Sam keek verbaasd. 

'Maar dat maakt mijn lijf beter, hoor. Ik heb spuitjes nodig.'

Lieke veegde haar tranen en wat snot weg.

'Toen ik vier was kreeg mijn hond Boris een spuitje. Hij ging slapen en werd nooit meer wakker!' Lieke huilde weer verder.
'Mama!' riep Sam heel hard. 'Mama!' Mama kwam de trap opgerend. 
'Wat is er gebeurd?' 

'Mam, zit er in mijn tasje ook een spuit waar ik van ga slapen? En dat ik dan nooit meer wakker word?' Sams ogen stonden verschrikt en mama snapte het meteen.

'Lieke, was een huisdier van jou heel erg ziek?'

'Ja, mijn hond' zei Lieke zachtjes. 'Ik mis Boris nog steeds!' 

'Gelukkig is dat een ander spuitje dan dat van Sam,' legde mama uit.

'Jouw Boris kon niet meer beter worden. Sam voelt zich juist veel beter door de spuitjes.' Sam en Lieke zuchtten allebei, tegelijk en moesten daarna hard lachen.

'Poe, gelukkig. Ik word nog lang geen skelet!' riep Sam zo hard als hij kon.

