Telefoon!
'Nee, mam, ik heb daar nú geen zin in, dat zei ik toch al!'

Haar moeder slaakte een diepe zucht op de gang, Sam hoorde het heus wel. Ze had zelf ook wel door dat haar kamer een bende was, maar ze had gewoon even geen zin in opruimen. Berichtjes sturen naar haar vriendin Lieke, die al lang en breed op een camping in Frankrijk zat, was nu even belangrijker.  Sam moest nog een week wachten totdat ze op vakantie ging. Terwijl ze een berichtje stuurde hoorde ze wat flarden van het journaal op haar kleine tv'tje. Hè saai, heb ik dat opgezet? dacht ze. 
''Overval op een bank. Drie voortvluchtige mannen. Mogelijk een vierde,' drong tot Sams oren door. 
'Sam. Wat is dit nu weer, viezerik!' Sam keek verschrikt op en zag dat haar moeder een bananenschil voor haar gezicht heen en weer bewoog. 

'Deze ligt gewoon voor je deur. Dat kan toch niet, jongedame. Stel dat ik er over uitglijd.'

'Mam, hou op, je valt me lastig met zinloze dingen. Wees blij dat ik geen banken overval. Ik heb genoeg van je gezeur!' 
Sam sprong op van haar bed, rende langs haar moeder -met banaan- en denderde de trap af. Ze griste haar jas van de kapstok en stopte haar mobiele telefoon diep in haar zak. Ze ging bijna nooit meer op pad zonder dat ding. 
 Drie huizenrijen verder belde ze ongeduldig aan. Joep, wees alsjeblieft thuis, dacht ze. Gelukkig deed Joep zelf de deur open. Zijn ogen werden groot en zijn mond trok omhoog toen hij Sam zag staan. 
'Ha Sam, gezellig dat je er bent. Wil je...'

'Pak je jas, riep Sam, we gaan erop uit!' Dat liet Joep zich geen twee keer zeggen. 

'Pap, ik ben even weg met Sam, tot straks!' Sam kon niet geloven dat Joeps vader dat begrepen had, maar wat maakte het uit? 
Tien minuten later kwamen ze bij de rand van het bos aan. Het begon al donker te worden, want het was een bewolkte dag geweest.

'Tadaaaaa!' riep Sam. 
'Hier wilde ik je even mee naartoe nemen. Ons nieuwe paleis voor de komende vijf jaar. Of misschien wel zes voor jou!' Joep porde in haar zij. 
Ze hadden allebei Havo-advies gekregen en waren ingedeeld in dezelfde brugklas. 'Vind jij het een mooi gebouw?' vroeg Sam aan haar beste vriend. 
'Mwaa,' was het veelzeggende antwoord, 'ik heb deftiger paleizen gezien.' 
'Ik heb er best veel zin in, en jij?' vroeg Sam.
'Ik vind het wel spannend, hoor. Alles is nieuw daar. Ik zal juf Linda best wel missen,' antwoordde Joep. Sam keek opzij zag hem een beetje rood worden. 
Ze besloot hem niet meer te plagen met zijn liefde voor de juf. Dat had ze al genoeg gedaan het afgelopen jaar.

'Kom, we gaan een stukje het bos in. Dan kunnen we kijken of aan de achterkant van de school nog wat spannends te beleven valt.' Sam trok Joep met zich mee en ze renden om het grote gebouw heen.

Het was echt snel donker aan het worden. Gelukkig hadden ze aan hun jassen gedacht, huiverde Sam. Joep bleef plotseling staan. Hij trok Sam aan haar mouw. 

'Hè, wat, wat doe je?' vroeg Sam net iets te hard.
'Sssssst, kijk...daar!' 
'Wat, waar?' Sam zag alleen een grote donkere schaduw die hun nieuwe school moest voorstellen.

'Daar, die grote auto. Die rijdt zomaar het bos in. Daar mag hij helemaal niet komen!'

Sam vond het inderdaad raar dat een auto zonder lampen aan, over een smal paadje tussen de bomen reed.

'Volgen', zeiden Sam en Joep bijna tegelijk tegen elkaar.

Het gebonk dat Sam hoorde kwam niet uit het bos. Het was haar eigen borstkas. Haar hart bonkte er zenuwachtig tegenaan. Joep leek haar schaduw wel. Hij liep een stukje achter haar, maar ze hoorde zijn snelle ademhaling.
'Hoe lang blijven we die auto volgen?' fluisterde hij.

'Tot hij stopt. Ik wil nu echt weten waar hij heengaat.' Sam klonk vastberaden.

'Au!' klonk het even later. Sam drukte Joep naar de grond.
'Sssssst. Hij stopt!' Ze hurkte naast Joep en samen kropen ze naar een boom.

'Een zaklamp! En nog één...' klonk vanachter de dikke boom.
'Daar,' fluisterde Joep, 'ik zie een derde lichtstraal. Wat zijn die gasten van plan?'

Joep kon niet geloven wat hij zag; zijn vriendin die op handen en knieën achter de boom vandaan kroop richting de grote auto die nu doodstil tussen de bomen stond.

Hij kon niets anders dan haar volgen. Au, die steentjes deden pijn aan zijn knieën, dacht hij. En rook hij nu poep aan zijn handen? Hij wilde daar verder niet aan denken en kroop langzaam verder. 
'Sam, wacht, ' klonk het een beetje piepend in Sams oren.
Joep  ging gauw naast haar zitten met zijn rug tegen het achterwiel van de auto aan. 
Plotseling klonk er gefladder boven hun hoofd. Sams hart sloeg een paar klopjes over. Vogels.
Het was erg stil in het bos, besefte ze. De drie lichtstralen bundelden zich op één plek vlakbij de auto. Eén straal doofde waarna Sam en Joep een schrapend geluid hoorden. 

'Ze graven een kuil,' fluisterde Sam opgewonden. 
'Luister, ze praten met elkaar,' merkte Joep op. 'Kun jij verstaan wat ze zeggen?'

'Ik niet,'antwoordde Sam,' maar het zijn zeker mannenstemmen.'

Ze hielden zich weer koest en spitsten hun oren. Na eindeloos geschep werd het opeens oorverdovend stil. Sam en Joep hielden hun adem in. 

Op dat moment besefte Sam het pas. Tv. Nieuws. Overval op bank. Drie mannen, of vier? Ze besloot om deze ingeving niet aan haar vriend te vertellen. Die was nu al zo schijterig.

'Shit, de auto! Ze komen natuurlijk hier naartoe,' merkte Joep op. 

Direct daarna klonken er kleine plofjes. 

'Ze gooien het gat dicht,' zei Joep. 'Wat zouden ze erin gestopt hebben?'

 Sam had wel een vermoeden, maar zei nog steeds niks. 
Vlak naast het tweetal ging de deur van de auto open en stapte er een donker figuur uit. Er had nog iemand ingezeten! 

De wereld stond even stil.

We gaan eraan, dacht Sam.  Ze greep de hand van Joep vast, die onbedaarlijk trilde.
Triiiiiinnnnngggggg!

Weer een hoop gefladder in de boomtoppen.

'Nee! Mijn telefoon, Joep, rennen!'

Ze sprongen samen op en renden voor hun leven, hand in hand. 

Het geluid van de telefoon achtervolgde de twee bijna de hele weg door het bos.

Joep sleurde Sam nog bijna naar beneden, omdat hij struikelde, maar zij hield hem 
in blinde paniek op de been. 

'Doorrennen!'

Met gierende uithalen probeerde Sam lucht in haar longen te krijgen. Joep kon alleen nog maar een piepend geluid uitbrengen. Voor de deur van Sams huis waren ze ingestort. 'Even kijken wie er belde,' zei Sam terwijl ze wat rustiger ging ademen. "Mama", stond er in het schermpje. 
'Mam, je hebt ons zojuist bijna het leven gekost,' zei ze tegen haar stille telefoon. 
Ze drukte op "mama" en daarna op "bellen". Ze hoorde een bekende stem roepen 'Waar ben je?' 
'Mama ik zal alles voor je opruimen en ik zal echt nooit een bank overvallen!'

Daarna begon Sam hard te huilen.
Een uur na het telefoontje van Sams moeder naar 112 werden Sam en zij samen met Joep en zijn vader hartelijk ontvangen op het politiebureau. De vier overvallers hadden niet op tijd kunnen ontsnappen uit het bos en waren vervolgens geboeid afgevoerd. Sam en Joep hadden de plek aangewezen waar de grote zak met geld begraven was. Ze konden een flinke beloning verwachten, zei de agente die Mindy heette. 

'Van dat bedrag kun je mooi een schoonmaakster inhuren,' zei Sams moeder droog. 

Van de zenuwen begon Sam hard te lachen. De tranen stroomden over haar wangen. 
Het duurde niet lang of iedereen lachte mee. Ook de agenten.
