Herfst
Paddenstoelen, bladeren en kastanjes gaan we zoeken tijdens de herfstwandeling van de kleuters.

Als ouder begeleid ik een groepje kinderen door het bos heen.

Guus van vier komt naast me lopen.

"Ik ken jou", zegt Guus blij.

"Ja Guuske, ik jou ook, je zus heet Eva, hè."

Ik verwacht dat hij zegt dat ik de mama van Ella en Willem ben.

"Jouw papa is politie!"

Blij verrast door zijn opmerking antwoord ik hem dat mijn man inderdaad bij de politie werkt.

Het fenomeen politie boeit kinderen mateloos; dat heb ik tijdens mijn eigen jarenlange onderwijscarrière wel gemerkt.

"Jouw politie was een keer op school, met de politiebus," vervolgt Guus. Hij heeft de sirene gehoord die mijn man had aangezet terwijl hij over het schoolplein croste.

Dat heeft veel indruk op hem gemaakt, vertelt Guus' grijns me.
Dan komt de overbekende vraag: "Vangt hij wel eens boeven?"

"Ja, Guus, elke dag," antwoord ik.
Ik overweeg deze vierjarige wat wereldwijzer te maken met politieverhalen maar Guus is allang tevreden met mijn antwoord en kondigt vrolijk aan: "Ik ga eikels zoeken."
Ja Guus, dát doet mijn man ook elke dag.

