Simon de sneeuwman
'Brrr, nou heb ik het écht koud, ik wil naar binnen, Bas!'

Lena ziet niet dat twee knoopogen haar in de gaten houden. Ze weet ook niet dat de twee gaatjes zojuist hoorden wat ze tegen haar broer zei.
Hij was af. Simon de sneeuwman. Zo noemde hij zichzelf. Ja, iemand moest dat toch doen? Kinderen zeiden altijd sneeuwpop als ze over hem praatten, maar hij vond sneeuwman deftiger staan. Hij stond deze winter in de voortuin van Bas en Lena.
Zodra zij tweeën de bezem naast hem hadden neergezet, wist Simon dat het weer tijd was. Hij leefde! Hij ademde en kon zijn mond, neus en de rest van zijn witte gezicht bewegen. Zijn oren werkten uitstekend, ook al waren het gewoon twee gaatjes. 
Hij kon horen wat er gezegd werd door de muren van het huis heen.
En daar lag zijn eenzame taak.

In de tijd dat hij bestond, kon hij mensen afluisteren en helpen met hun vragen en problemen. Hier hield hij van. Iets kunnen betekenen voor anderen, zo rond de kersttijd. In het huis riepen Bas en Lena door elkaar heen. Ze wilden aan hun ouders duidelijk maken wat ze zojuist buiten hadden opgezet. Simon de sneeuwman verstarde toen hij de vader hoorde brullen. 'En nou koppen dicht! Het interesseert mij niks wat jullie buiten uitvreten. Laat me met rust, ik heb hard gewerkt en wil niemand meer horen!'
Simon had dit vaker meegemaakt. Boze ouders die niet naar hun kinderen luisterden. Daardoor misten ze zoveel...

Simon hoorde de moeder zacht tegen Lena zeggen dat ze maar naar haar kamer moest gaan. Hij hoorde daarna kinderstapjes op de trap en tegelijkertijd een harde knal van de voordeur. Bas was woedend naar buiten komen stampen en hij ging snikkend op de slee zitten, op nog geen twee meter afstand van waar Simon stond.

Simon voelde iets tegen zich aankomen en hij smolt een klein beetje. Help, als hij nog maar niet hoefde te vertrekken! De zaken waren hier nog niet opgelost.

Hij besefte toen dat Bas een beker warme chocolademelk tegen hem aan had gegooid. Met zijn warme bromstem zei Simon voorzichtig: 
'Ik ga jou helpen, mijn vriend.' Hij wachtte even, want hij wist dat kinderen altijd schrokken van zijn stem die uit het niets kwam. Bas keek inderdaad met open mond en betraande ogen naar de pratende sneeuwpop. Zijn blik was angstig en Simon zei er gauw achteraan: 
'Jouw vader houdt van jullie, hij is alleen een beetje gestrest.'

Bas stond op en liep met zijn hand naar voren gestoken op de sneeuwpop af.
Hij durfde Simon aan te raken! Dat durfde bijna geen enkel kind. Terwijl Bas aan de koude pop voelde, ging Simon verder:

'Rond kerstmis zijn veel ouders gespannen. Ze willen mooie cadeaus voor hun kinderen kopen, maar dat lukt niet altijd als er even niet genoeg geld is.' Hij wachtte weer even. Bas stond nu oog in oog (nou ja, knoop) met hem en aan zijn blik zag Simon dat de jongen geloofde wat hij zag en hoorde. Een pratende sneeuwpop. Met een scheve wortel als neus. Met schorre stem vroeg Bas:

'Maar mag een vader dan een tik geven tegen zijn vrouw? Moet ik het pikken als mama bang is wanneer papa met een rothumeur thuiskomt?' Zijn stem was harder en feller geworden. Simon zei meteen daar achteraan: 

'Je hebt gelijk. Niemand heeft ooit een goede reden om een ander te slaan. Nooit.

Soms is iemand zo boos om iets, dat hij het wil afreageren op een ander. Vaak is dat iemand van wie hij houdt. Jouw vader houdt van jouw moeder en ook van jullie.'
'Hoe weet jij dat?' vroeg Bas ongelovig.

'Een sneeuwman voelt zoiets. Elke sneeuwman wordt gebouwd op een plek waar mensen van elkaar houden. Dat is al eeuwen zo.'

Bas liet deze informatie even op zich inwerken.  

'En als ik jou niet geloof?' vroeg hij uitdagend. 'Wat als mijn ouders uit elkaar gaan en Lena en ik in twee huizen moeten wonen? Daar ben ik altijd heel bang voor.'

Simons lage stem zweefde door de koude avondlucht. 

'Als dat gebeurt, dan zullen je ouders er allebei voor jou en je zusje zijn. Je bent nooit alleen.' Bas liep terug naar de slee en ging er bovenop staan. Met zijn armen in de lucht schreeuwde hij:
'Papa en mama, ik hou van jullie!' Wel drie keer achter elkaar. 

Toen ging de voordeur open en verschenen er drie verbaasde gezichten en daarna de bijbehorende lijven. 
'Bas, wat doe jij nou? Wat een lawaai, kom binnen want het is koud!' De vader en moeder riepen het door elkaar heen. Met zijn kleine knoopoogjes kon Simon zien dat de vader zijn arm om Bas heensloeg en hem liefdevol mee naar binnen trok. Hij had de woorden van Bas gehoord, dat wist Simon zeker. Dit gezin had een boel te bespreken. Simon haalde zijn wortel op, want hij werd zoals altijd een beetje emotioneel van een goed einde.
Hij had deze keer niet veel tijd. Hij voelde aan zijn water dat hij er morgen niet meer zou zijn. Het werd geen koude winter, dus hij kon niet veel kinderen helpen. Volgend jaar beter, beloofde hij zichzelf.

De volgende ochtend was er een waterig zonnetje opgekomen. 

De voordeur ging open en Bas en Lena renden zonder jas naar buiten. Die waren ze vergeten omdat ze zo snel mogelijk naar de sneeuwpop toe wilden. 

Lena kon haar tranen niet bedwingen terwijl ze op haar knieën zakte. Bas troostte haar en samen raapten ze de zwarte knopen, de wortel en de rozijnen, die gisteren nog een mond vormden, op.

'Ik geloof je niet, Bas! Sneeuwpoppen kunnen echt niet praten. Kijk maar, ze smelten gewoon en laten je zomaar in de steek.'

Maar Bas wist wel beter. Hij had zijn vader en moeder elkaar zien knuffelen gisteravond. Toen ze dachten dat Bas al in bed lag. Het zou allemaal goed komen.

Volgend jaar komt er een nieuwe sneeuwpop. Een nog grotere en dikkere die niet zo snel zou smelten. Die kon hem dan alle goede raad geven die hij nodig had.

