Etiketje plakken
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'Ik ben Linda, aangenaam kennismaken.' 

Kan ik dat niet gewoon zeggen? In plaats van: 'Hallo, ik ben migrainepatiënt, darmziektepatiënt en ADHD'er.' 
Waarom heb ik dan zo erg de neiging dat (in mijn hoofd) te doen?

Weer een sprongetje naar het onderwijs; er is daar veel te doen over etiketje/stempel/label plakken. Alleen al het feit dat er meerdere benamingen voor zijn zegt wel wat. Vinden leerkrachten en ouders het nu fijn om een etiketje op een kind te kunnen plakken of niet?

Persoonlijk vond ik het als leerkracht heerlijk om ellenlange gedragslijsten in te vullen over een kind. Om te kijken of jij het als deskundige allemaal goed hebt beoordeeld. En om even extra met dat kind bezig te zijn. Daar heb je in het onderwijs namelijk eigenlijk geen tijd voor. 

Ik kan me niet herinneren dat ik na het invullen van zo'n lijst daadwerkelijke hulp in de klas voor een 'stempelkind' heb gehad. Als ouder kan ik me voorstellen dat het wel fijn is om te weten in welk 'hokje'(weer zo'n woord) jouw kind hoort. Al was het alleen al om de hulp en het geld/rugzakje dat je kind misschien kan krijgen. Ik zeg misschien omdat het vaak nog een lange weg behelst eer je daarvoor in aanmerking komt.
Arme auti's, druktemakers, dyslectici en normalen; wanneer is het nou eens gewoon oké?

Zodra wij iedereen als gelijken leren zien.

Zodra ikzelf niet meer de behoefte heb me te bestempelen als "zielig".

Zodat ik kan zeggen: 'Ik ben Linda, aangenaam, hè?'

