Het pistool
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Tim rent op de stoep.
Zijn mama en zijn zus gaan niet snel.

De school is klaar. Ze gaan naar huis.

Tim gaat niet naar huis.

Hij rent door naar de speeltuin.  

Tim klimt op het huis. Hij kan niet op de wip.

Hij is maar in zijn eentje. Saai. 

Zus roept Tim. Maar hij komt niet.

Zus moet hem maar zoeken. 

Tim klimt in de boom. Zijn handen zijn glad.

Au! Hij ligt op de grond. Hij heeft een blauwe bil.

Naast de boom ligt een ding. Het is zwart.

Het zit vol zand. Tim pakt het op.

Hij maakt het schoon. Het is een pistool!

Tim gooit hem op de grond.

Dat is eng. Waar is de boef?

Tim haalt Zus. Zij moet het zien.

Zus gilt. Een pistool! Ze pakt hem op.
Er komen kinderen aan. Ze willen ook spelen.

Ze zien Zus met het pistool. Ze rennen weg. Help!

Boef is zijn pistool kwijt. Hij zoekt en hij zoekt.

Hij komt bij de speeltuin en ziet Tim en Zus.

Mijn pistool! Hij rent er naar toe. 

Tim en Zus rennen ook. Mama!

Zus gooit het pistool in de zandbak. 
Boef duikt er in.
Zijn gezicht zit vol zand.

Hij moet lachen. Heel hard lachen.

Tim en Zus, ik ben het. Jullie vriend Sam!

Sam was de boef. Het pistool is nep.

Tim en Zus zijn blij. Ze gaan spelen met Sam.

Dat is nooit saai.

