Gered
Bloed!
Laura voelde met haar vingers aan haar neus. Die deed pijn. 

Haar tas was er tegenaan was gegooid en lag nu op de grond naast haar fiets.

De broodtrommel met bloemetjes was eruit gevallen en de deksel lag verderop. Terwijl ze wegliepen, riepen Joris en Sanne nog wat in haar richting.

'Doe eens wat mascara op, bleekscheet!' 
'Ja, zo wordt er niemand ooit verliefd op je, hoor!' 
Nog een mazzel dat Selim en Tom niets meer zeiden, dacht Laura.
Het was half vier en Laura was net op weg naar huis. Ze zat in groep 7 van 
"De Vlinder." Ze ging altijd op de fiets, als enige van haar klas. Ze woonde verder dan de rest, omdat haar ouders de beste school voor hun enige kind wilden. Pfff, goede school, jaja, mopperde Laura in zichzelf.  Daar zat ze, op de grond met een bloedneus veroorzaakt door kinderen van die "goede school". Ze keek om zich heen en zag Joris met zijn drie handlangers nog net de hoek van het park om rennen. Handlangers noemde ze hun, omdat ze altijd precies deden was "baas" Joris ze opdroeg. 
'Lafaards,' zei Laura hardop. 
'Moet ik je even helpen meisje, ben je gevallen?' klonk een vriendelijke stem.
 'Ook dat nog,' bromde Laura. Ze had niemand nodig. Nu niet en nooit niet! 

'Laat me met rust,' snauwde Laura tegen de oude vrouw. Die liep gauw door en mompelde iets over de jeugd van tegenwoordig.

Laura besefte dat ze boos deed tegen de verkeerde. Het was Joris die ze haatte. Hij maakte haar samen met die andere drie het leven zuur. En waarom?

Laura stond voorzichtig op en begon haar spullen bij elkaar te rapen. Die stomme bloemetjes, echt mama's smaak, dacht ze, en met een grote armbeweging slingerde ze de "truttentrommel"  het riviertje in. Die begon op de kleine golfjes aan zijn vaartocht richting het grote meer, gevolgd door een paar snaterende eenden. 
Laura wilde op haar fiets stappen toen ze achter zich bekende stemmen hoorde. Steeds dichterbij. Ze zijn teruggekomen, dacht Laura in paniek. De bende van vier kwam dreigend op haar afgelopen.
Ze deden een rare dans om haar en haar fiets heen. 
'Hé koekoek, wat doe jij hier nog op de grond?' vroeg Joris, waarna hij een dikke klodder vlak naast haar op de grond spuugde. 
De andere drie deden hem na en Laura zat nu en een cirkel van spuug. 
'Laat me met rust!' riep Laura. 
'Pas als wij daar zin in hebben,' was het antwoord van Tom. 
'Dat ga jij niet voor ons bepalen, wij hebben hier lol in,' merkte Sanne op.
Plotseling begon de bende te rennen,  opnieuw richting het park. Laura zag waarom. 
Er kwam een meneer met een hondje haar kant op gelopen. Het hondje snelde zich naar Laura toe en likte aan haar gezicht. 
'Bikkel, hierrrrrrr!' riep het baasje naar hem. Laura aaide het witte pluizenbolletje. 
'Maar ik vind het niet erg hoor, meneer, laat hem maar'. 
'Je neus bloedt, heeft Bikkel dat gedaan?' vroeg de man verschrikt. 
'Nee nee, ik ben gevallen en uw hondje troost me even.
'O gelukkig. Hier meid, je tas. Sterkte!' 
'Dank u wel, meneer. Daag Bikkel!'
Laura was moe van haar toneelstukje. Ze veegde haar neus schoon, stapte op haar fiets en trapte richting het park. Ze voelde de tranen over haar wangen stromen. 
Laura fietste langs de rivier en wilde zo snel mogelijk naar huis, naar haar veilige kamertje. Ze keek verstoord op toen ze de woorden 'help me' hoorde.

Vanuit het water? Het duurde even voordat Laura door had dat er iemand... in het water lag! Ze remde hard en keek om zich heen voor hulp. In de verte zag ze de drie handlangers lopen, maar die waren al te ver.

'Help!' hoorde ze nu van dichtbij. Dit kon niet waar zijn! Daar spartelde Joris in het water. Joris, haar grootste vijand! Laura legde haar fiets op de grond en liep naar de rand van de rivier.
'Waarom zou ik jou helpen?' vroeg Laura uitdagend aan Joris, die langzaam verder van de kant wegdreef.
'Help me!' Laura zag dat hij moeite moest doen om boven water te blijven. Hij bleef maar spartelen. 
Plons!

Laura voelde de kou van het water door haar hele lijf trekken. Even wist ze niet wat ze moest doen. Ze zwom in drie grote slagen naar Joris. 
'Stil liggen!' riep ze naar hem, terwijl ze hem op zijn rug draaide. 

Ze pakte hem met de kopgreep vast. Die had ze geleerd bij reddend zwemmen.
Hoestend en proestend klommen ze even later samen op de kant. 
'Dank je,' wist Joris zwaar hijgend uit te brengen. 

'Je hebt mijn leven gered.'
'Nou nou, dat valt toch wel mee?' vroeg Laura verbaasd.

'Ik heb alleen diploma A', legde Joris met moeite uit, 'en ik raakte in paniek toen ik in het water viel.'

'Hoe kun je nou zomaar in het water vallen?' wilde Laura weten.  

'De rest was net weg en toen zag ik jouw broodtrommel drijven.'

Laura keek Joris  nieuwsgierig aan. 
'En toen?' vroeg ze.

'Toen bedacht ik een plan om er iets goors in te doen...en hem aan jou terug te 

geven.' Laura trok een vies gezicht en Joris vertelde verder.
'Ik dacht dat ik erbij kon, maar toen ik de trommel wilde pakken kukelde ik zó over de houten rand heen'. Laura moest er bijna om lachen, maar toen ze opzij keek deed ze weer serieus. De verzopen kat zag er echt zielig uit. 
'Het spijt me,' hoorde Laura uit zijn mond. 
Ze stapten samen op de fiets van Laura en reden naar Joris' huis toe.

Er was niemand thuis. Laura kreeg van Joris een handdoek en ze droogde zichzelf zo goed mogelijk af.  De rest van de middag praatten ze samen over de reddingsactie en noemde Joris Laura zelfs "stoer." Dat was voor Laura genoeg. Joris zou haar niet meer pesten.
'Ik wil één ding van je,' zei Laura beslist. 
'Wat dan?'

'Een nieuwe, hippe broodtrommel!'
