Webpesten
Vuile achterlijke…piep!

Meteen daar achteraan verschijnt een smiley op het scherm.

Lynn haalt opgelucht adem. Het berichtje komt van haar beste vriendin Derya. 

Ze was even bang dat ze weer werd lasiggevallen door Koen. Het begon als een grapje maar nu vindt Lynn het niet meer leuk. Koen zit bij haar in groep 8 en het plagen lijkt overgegaan te zijn in pesten. 

Hé schatje, wat ga je vanmiddag doen? leek eerst aardig bedoeld. Maar toen er hé schatje, heb je al gezoend? Ik sta klaar, hoor kwam te staan hield het voor Lynn op.

'Gewoon niet op reageren,' zei Derya. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. 

De eerste keer stuurde ze een brutaal bericht terug. Hier is je schatje. Ik  heb al jongens genoeg. Ik heb jou niet nodig…
Daar heeft Lynn nu spijt van. Zo'n bericht kun je niet terugdraaien. 

Juf Katja heeft het er in de klas wel eens over gehad. Internet is gevaarlijk, cyberpesten en dat soort dingen. 'Bla bla bla,' riep Koen toen hard door de klas. 

Lynn besluit de juf in vertrouwen te nemen. Na school blijft ze achter in de klas.

'Juf, mag ik je wat laten zien?'

'Ja natuurlijk. Altijd,' antwoordde ze meteen. Juf Katja ging er voor zitten.

'Kijk juf, wat Koen de laatste tijd allemaal naar me schrijft…'

Met Lynns telefoon in haar handen wordt de juf steeds roder. Zoveel rimpels heeft Lynn nog nooit bij haar gezien. Oei, dit is echt erg.

'Heeft Kóen dit geschreven? Koen uit deze klas? Hoe kán dat nou? Waar haalt hij al die woorden vandaan?'

'Ik weet het niet juf, maar ik word er bang van als ik teef, bitch en trut word genoemd.'

'Ja dat snap ik, maar wist je dat ik dit soort berichten eerder heb gezien?'

'Hoezo juf, in déze klas?'

'Ja bij jouw klasgenoten ja. Gelukkig hebben ze mij hun telefoons laten zien. Gemene berichten van kinderen van wie ik het niet verwachtte. 
'Ik heb een plannetje, juf,' zei Lynn plotseling, terwijl ze opsprong van de stoel. 'Ik ga een berichtje sturen. Wacht maar, kijken of het gaat lukken.'

Even later stond Lynn te wachten op het plein. Het plan leek te werken; Koen verscheen.
'Hé tuthola, heb je mij opeens nodig ofzo?' Verder kwam hij niet, want Lynn zag dat de brede grijns op zijn gezicht verdween toen juf Katja uit de bosjes tevoorschijn sprong. 'Jihaa, we hebben je! Kom jij maar eens even mee naar binnen, maat!'
In het klaslokaal vertelde Lynn snikkend hoe erg ze de berichten vond. 

'Ik ben bang van jou geworden. Waarom gebruik je al die woorden?'
Koen keek eerst boos van haar naar juf Katja, maar even later stond zijn blik verdrietig. 

'Ik heb het een beetje van mijn broer afgekeken. Zo praat hij tegen zijn vrienden en ik vond het wel cool om het ook eens te proberen.'

'Cool?!' riepen Lynn en en juf Katja in koor. Koen had een hoop uit te leggen en eindigde zijn verhaal met een gemeende 'sorry'.
De volgende dag, toen groep 8 weer in de klas zat, gaf juf Katja nog maar eens een lesje veilig internetten. Ze pakte haar eigen mobiele telefoon er bij en liet de kinderen op het digitale bord meekijken. In beeld verschenen de woorden: Hallo meneer agent. Hoe staat uw pet vandaag? Ik vind u knapper zonder. Hoe kunt u sirenes horen als uw oren zo ver van uw hoofd af staan? Groetjes van K. Ze drukte op versturen en de klas hield zijn adem in. Koen fluisterde: 'Juf, heeft u dat bericht echt naar de politie gestuurd?' Alleen Lynn zag dat ze een knipoog kreeg. 

Juf keek eigenwijs de klas in. 'Zo, klaar. Ik had zin in een potje agentje beledigen.'

Het volgende moment klinkt er een hoop kabaal en weten de kinderen niet wat hen overkomt. 'Politie! Telefoon inleveren en handen omhoog, doe wat ik zeg!'

Terwijl juf Katja's handen op haar rug gedraaid worden schreeuwt de agent nog even verder. 'U wordt hierbij aangehouden voor belediging van een agent in functie. 
Mee naar het bureau komen!'

Als de agent juf Katja op de gang heeft gemanoeuvreerd, blijft een compleet verbijsterde en doodstille klas achter. Totdat Lynn haar lachen niet meer kan houden. Koen valt haar bij en één voor één beginnen de andere kinderen mee te lachen. Wat was dat? Waar is onze juf? 

'Misschien zijn ze gezellig samen thuis aan het eten!' riep Lynn toen door de klas.

Het duurde even voor het bij iedereen doordrong was dat juf Katja haar man Willem had ingeschakeld. Hij werkte al 10 jaar bij de politie en juf vertelde regelmatig over wat hij allemaal meemaakte op straat. Ze grapte ook wel eens over zijn flaporen die maar net onder zijn pet pasten.

Koen pakte zijn mobiele telefoon en belde juf Katja op. 
'Juf, de boodschap is duidelijk. Kom maar weer terug, we missen je'

